
Lieve feestvierders in Nederwetten, Lieve bakkers en teamgenoten, 

 

Wat waren wij gister overrompeld... waar wij dachten een 4tal Dr Oetker kwark- en monchoutaarten 

te gaan proeven stonden daar al jullie mooiste creaties! 

Wat een werk hebben jullie hier aan gehad, ongelooflijk. Wij twee weten als geen ander hoeveel 

werk dit is... hoe secuur je moet zijn, maar vooral hoeveel tijd dit kost. 

Stuk voor stuk een goed verhaal en doordachte ideeën. Het 95 jarige jubileum als leidraad en 

knipoogjes naar jullie eigen straat, heel creatief!  

Nadat wij vanmorgen weer voor het eerst hebben gegeten en Jo weer terug is van de EHBO met een 

veel te hoge bloedsuikerspiegel hebben wij met veel bloed, zweet en tranen de volgende beslissing 

gemaakt:  

 

UITSLAG (zie bijlage)  

 

Verhaaltje Nr. 1. 

 

De Keien van de Soeterbeek 

Allereerst prachtige taart!  

Goed over het thema nagedacht, over de kleuren, over jullie straat. Goede smaak, of beter gezegd 

smaken. Leuk dat iedereen hier zijn ‘steentje’ aan bij heeft gedragen. Jullie hebben met deze taart 

veel verschillende technieken laten zien en ze zijn allemaal gelukt! Het deeg was goed, de crème was 

goed, macarons perfect, de zoetheid was goed, de fruitsmaken waren goed. Allemaal 

uitgebalanceerd en meer dan gewoon goed! Leuke vlotte presentatie, jullie mogen trots zijn op jezelf!  

 

 

Bedankt dat wij samen de eer kregen om deze zware taak te voltooien. Wij zijn er uren misselijk van 

geweest maar het was het meer dan waard     . Wat hebben jullie allemaal ongelofelijk je best 

gedaan. Heel fijn om te zien dat Nederwetten zo SAMEN is bezig geweest om deze prachtige creaties 

op tafel te zetten, wij zijn trots op jullie.  

 

Dank jullie wel en nog heel veel plezier samen!  

Liefs, 

Jolande en Britney  

 


